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DE TWEE VRIENDJES:
i HOHDISHSH

Frederik. Goeaen dag , Martinus? hebt
gu gisteren met uwen vader in de tent geweest?

Martinus., Ja, Frederik! zoo als ik u
beloofd heb, zal 1k u vertellen, wat ik gezien heb;
' ik zal maar beamnen met den Rlurzam'o:

Frederik. Een Rhinocoros? dien heb iknog
nooit hooren noemetr.

Martinwes. Ja, maatje! dat wil ik wel ge.
looven; want kitk, het komt ook zoo dageligs
niet voor, dat men zulke dieren ziet,

Frederik. Datgeloof ik ooks; maar zeg mij,
hoe ziet hij er vit? waart gij niet bang, dat hij u
op zou eten?

Martinus. Ja, dat was ik!net; maar toen
de man zeide, dat, wanneer men hem’ niet tergde,

i hij geen mensch kwaad deed, toen werd ikﬁowa;t
. “ ]
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ftoutmoédiger; echter bleef ik toch min of meer

I*grederlk. Ik wil het wel gelcoven: ik zie
gaarne zulke vreemde dieren; maar ben er toch
‘ook bang voor. Doch zeg mij nu, hoe zag hi
er wel uit ?

Martinus, Dat zalik uzeggén: hij bewoont .
(zoo als de eigemaar vertelde) de woestijnen van
Azié en Afrika . enis.na den Olifant, het grootfte
viervoetige dier; hij heeft lange ftijve ooren klei-
ne oogen, en een’ langen horen op den neus,
welke het wapen is, waarmede hij zich verdedigt;
hij heeft korte pooten. waarvan de klaauwen in
drieén verdeeld zijn; hij is graauw-bruin van kleur,
hij wordt zeer oud, maar niet zoo oud als de
Olifant, en houdt zxch immer op bij vloeden o
"moerasfen; e maar ga et mij naar mijn’ broeder,
die weet er nog veel meer van.
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DE KERMIS.

Frederik.

taat niet te wachten, als gij iets zien wilt,

dat der moeite waard1g is; gij kunt er nog digt
bij komen; — vier f{tuivers waar! hier is die
groote Olifant te zien uit de Koninklijke Menagerie
van den Heer van Aken.” — Zoo riep een man,
die voor eene tent {tond, met een’ rooden rok aan,
en een’ glimmenden hoed op, waarop een Olifant
en een Leeuw gefchilderd waren. Doar ik vier
ftuivers van mijn’ vader had gekregen, ben ik in de
tent geweest; en daar gij mij van den Rhinoceros
hebt verteld y zoo zal ik u van den Olifant vertel-
len, en geef er u tevens een afbeeldfel van ten
gefchenk. -
w Mar-
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